
Dordrecht, 24-06-2026 

 

Vrijdag 24 april werd Erik met een smoes naar het Kunstmin gelokt.  
Om 9.00 uur mocht ik hem afleveren bij de artiesten ingang, waar hij 
werd opgewacht door de Burgemeester Nanning Mol en leden van zijn 
kabinet. Daar werd hem al snel duidelijk dat het helemaal niet ging om 
overleg over de nieuwe Beursvloer. Zeker toen dochter Sylvia bij hem 
aansloot omdat zij hem zal begeleiden op het podium.  
 

Ja dan gaat het beginnen en werden er in totaal 19 personen één voor 
één naar voren geroepen en ging de Burgemeester een heel epistel voor 
lezen met alle mooie dingen die iedereen had gedaan in de vaak heel 
veel jaren als vrijwilliger. In totaal werden 17 personen benoemd tot Lid 
en 2 personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  
 

Bij Erik werden speciaal benoemd al zijn werk voor de wandelsport in 
Dordrecht en dan ook nog eens voor alle dingen die hij voor onze 
vereniging heeft gedaan, maar ook alle jaren dat hij Mantelzorger voor 
zijn lieve vrouw Gerrie, die dit jammer genoeg niet meer mee mogen 
maken.  
 

Je bent voor ons al een super lid, maar vooral een Kanjer van groot 
formaat! Bedankt voor je inzet. 


